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Echtheid
door Arie van der Stoep

Echt leven is: tegenover God degene zijn die je bent. Het is: tegenover Hem je niet anders

voordoen.  Alle eigen, gewilde, jezelf opgelegde vroomheid overboord zetten. Het is: waar zijn.

Echt leven is: je hart voor Hem openen en Hem laten zien wat zich daar afspeelt. Het is ook: Hem

toelaten om daarover zijn licht te laten schijnen. Erop vertrouwen, dat Hij dat zal doen ten goede van

jou. (1) En dan ontdekken hoezeer Hij op je gesteld is. (2) Bemerken dat de grote, almachtige God

geïnteresseerd is in jou, kwetsbare, kleine mens, en bemoeienis met je wil hebben!

Trouw aan jou

Is het niet fantastisch, te zien dat Hij van je houdt, zoals je écht bent? Hij heeft geen barrières, geen

vooringenomenheid of voorwaarden om van je te houden. Je behoeft niet stoer of gevat of knap te zijn

voor Hem. Hij houdt gewoon van je, belangeloos. Want jouw echtheid, jouw waar-zijn is voor Hem veel

belangrijker dan al dat andere. (3)

Dat Hij van echtheid houdt, komt omdat Hij dat zelf ook is. Bij Hem weet je waar je aan toe bent. Hij is

zoals Hij is. (4) Niet dat je altijd begrijpt wat Hij doet of zegt, maar je weet dat Hij je altijd trouw blijft. (5)

En als jij dat ook bent, kan er een diepe en ware relatie van liefde ontstaan, die van beide kanten uit

werkt.

Een gelukkig mens

O, je bent nog niet volmaakt? Jammer! Voor Hem is dat echter geen probleem. Daar heeft Hij allang in

voorzien. Hij heeft al jouw en mijn fouten, falen, zonden op Jezus gelegd, toen Die aan het kruis stierf.

En nu ziet Hij jou als volmaakt, door Hem. (6) Belijd Hem daarom je zwakheden, als je ze tegenkomt. Hij

zal ze van je conto afhalen en ze voor eeuwig laten verdwijnen. (7) Want Hij rekent jou Jezus’

volmaaktheid toe en maakt je vervolgens zoals Hij.

Als je dit kent, ben je een gelukkig mens, want dan ben je bezig om het doel van je leven te bereiken.

(8) Een mens die tegenover God echt is, is een mens die leeft!

Lees ook: ‘Het doel van je leven’ (zie ‘Voorgaande onderwerpen’ hieronder).

Uit de Bijbel:

(1) Jeremia 24:6a.

Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, ...

(2) Johannes 16:27a.

... de Vader zelf heeft u lief, ...

(3) 1 Petrus 3:4.

... de verborgen mens van uw hart, ..., die kostbaar is in het oog van God.

(4) Exodus 3:14a.



Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben.

(5) 2 Timoteüs 2:13b.

... Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

(6) Hebreeën 10:14.

Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

(7) Micha 7:19b.

Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee.

(8) 1 Tessalonicenzen 5:9.

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn (= niet ertoe bestemd om over ons zijn toorn uit te gieten en

dus over ons het oordeel te laten komen - AvdS), maar (Hij heeft ons gesteld) tot het verkrijgen van

zaligheid door onze Heer Jezus Christus.
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